
28ste zondag door jaar B     
 

Mc. 10, 17-30 
 

Vraag mensen wat ze het belangrijkste vinden in hun leven, dan zullen 9 van de 

10 antwoorden: een goede gezondheid. Dat dit zo belangrijk gevonden wordt 

blijkt alleen al uit het feit dat elk virusje en elk bacterietje in alle journaals breed 

worden uitgemeten; en dat mensen die te vet eten of die roken steeds meer onder 

druk gezet worden om hun leven te veranderen, vaak tot vervelens toe. 

Andere antwoorden die waarschijnlijk op het lijstje zullen voorkomen zijn: het 

geluk van mijn kinderen; een leuke en liefst goedbetaalde baan; uiterlijke 

schoonheid (de farmaceutische industrie verdient miljarden aan mensen die niet 

tevreden zijn met hun uiterlijk). Maar ook vrede en gerechtigheid zullen best 

hoog scoren. Nobele wensen. Maar wijsheid?  Ik vrees dat dit niet eens op het 

lijstje zal voorkomen. De enige van wie bij naam bekend is dat hij wijsheid 

wilde toen hij van God een wens mocht doen, is koning Salomo. Daarom is het 

boek Wijsheid naar hem genoemd, ook al heeft hij het niet zelf geschreven. 

Uit dit boek hoorden we een passage, waarin iemand bidt om inzicht en de geest 

der wijsheid. Iemand die wijsheid belangrijker vindt dan goud en zilver, ja zelfs 

belangrijker dan gezondheid en schoonheid. En eigenlijk is de wens van deze 

man of vrouw meteen in vervulling gegaan. Want als je wijsheid en inzicht 

verlangt, betekent dat eigenlijk dat je al tot het inzicht bent gekomen in waar het 

in het leven uiteindelijk om gaat. Namelijk om onderscheid te kunnen maken 

tussen wat goed is en niet goed is. Tussen wat hoofdzaak en bijzaak is. Wie tot 

dit inzicht is gekomen, blijkt in de praktijk bijna altijd een gelukkig mens te zijn, 

zelfs na tegenslagen. 

In het evangelie vraagt iemand aan Jezus wat hij moet doen om het eeuwig leven 

te verwerven. Eigenlijk komt die vraag op hetzelfde neer als die in het boek 

Wijsheid. Want hij vraagt hoe hij uiteindelijk gelukkig kan worden. Voordat 

Jezus hem antwoord geeft op zijn vraag, wijst Hij hem er allereerst op dat er 

niemand goed is dan God alleen. Opvallend daaraan is, dat Jezus zichzelf niet 

goed noemt. En Zichzelf daarmee op gelijke hoogte stelt als de man die Hem de 

vraag stelt.  

Vervolgens houdt Jezus de man de geboden voor, die we allemaal wel kennen. 

De man heeft die geboden allemaal keurig onderhouden, maar blijkbaar voelt hij 

aan dat dit niet genoeg is. Anders zou hij niet doorvragen. Jezus kijkt de man 

liefdevol aan, omdat Hij ziet dat het verlangen van de man oprecht is. En dan 

zegt Jezus dat, als hij écht het uiteindelijke geluk, het eeuwige leven, deelachtig 

wil worden, hij al zijn bezit moet verkopen en de opbrengst aan de armen geven. 

En dat valt hem niet mee. En ik denk dat het ons ook niet zou meevallen. 

Afstand doen van alles wat je hebt lijkt een onmogelijke opgave, zo vinden ook 

Jezus’ leerlingen. 

Waarom zegt Jezus dit dan? Hij heeft niets tegen rijke mensen als zodanig. We 

kennen Hem als iemand die bijvoorbeeld niet aarzelde om met steenrijke 



tollenaars aan tafel te gaan. En Jezus zal het ook ons niet kwalijk nemen als we 

een goed inkomen of een hoog pensioen hebben. Wat Hij ons wil voorhouden is 

dat het daar in het leven niet om gaat. Dat als je teveel gehecht bent aan 

materiële rijkdom, dat je uiteindelijke geluk in de weg staat. We kennen er tal 

van voorbeelden van in onze samenleving. Denk en alleen maar aan criminelen 

en louche zakenlui die alleen maar aan geld denken. En: als we teveel gehecht 

zijn aan onze materiële welvaart, heeft dat ook consequenties voor de armoede 

elders in de wereld. En dan helpt bidden om vrede en gerechtigheid niet veel 

meer.  Nee, rijkdom als zodanig is geen zonde. Verkeerd met die rijkdom 

omgaan door er met alle geweld aan vast te houden en een ander niets te gunnen, 

is wel een zonde. 

Misschien is de wijsheid die Jezus ons wil voorhouden wel deze: dat wij onze 

rijkdom, zowel de materiële als de geestelijke, bereid zijn te delen. Want ons 

uiteindelijke geluk is het geluk van de ander. Omdat die ander net als ikzelf een 

kind van God is. Een kind van God dat, net als ik, verlangt naar het eeuwige 

leven, hier en nu, én over de dood heen. Amen. 

Jan van de Laar, pastor 

 


