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“Ze begrepen die woorden niet”, hoorden we net in het Evangelie. En het is niet 

de eerste keer dat dat gebeurt: Jezus die iets doet of zegt, maar de leerlingen 

snappen Hem niet en durven ook geen nadere uitleg te vragen. Was Jezus dan 

zo’n slechte leraar? Of waren de apostelen dan zo dom? Geen van beide hoeft 

het geval te zijn. 

Voor dat “niet begrijpen” zijn vele redenen aan te geven. Soms had Jezus het 

over dingen die zijn toehoorders gewoonweg niet kónden begrijpen. Vandaag 

bijvoorbeeld: dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan. Wat kan een mens 

zich daarbij voorstellen? Hoe gaat dat in z’n werk? Zelfs na Pasen blijven dat 

moeilijke vragen, want we hebben geen vergelijkingspunt om dat uit te leggen 

of te vatten. 

Dat betekent niet dat we ons verstand dan maar op nul moeten zetten en onze 

blik op oneindig. Maar het houdt in zekere zin wel een waarschuwing in: dat het 

geloof dingen ter sprake brengt waar het verstand nooit helemaal bij zal kunnen. 

Bovendien is hetgeen Jezus vandaag zegt ook op een andere manier niet te 

begrijpen: waarom moest het gaan zoals Hij voorspelt? Met wat voor wereld en 

wat voor God hebt ge dan van doen? Ook dat is niet zomaar 1, 2, 3 uit te leggen. 

Het “waarom” van het kruis is in zekere zin onbegrijpelijk, en het is maar heel 

langzaam en met vallen en opstaan dat een mens daarin iets kan vermoeden van 

het grootste mysterie van Gods liefde: dat Hij de weg van lijden en sterven 

verkiest boven alle andere. 

De leerlingen begrijpen het dus niet. Maar ze doen ook niet veel moeite om 

erachter te komen. Letterlijk lopen Jezus en de apostelen dezelfde kant op, maar 

figuurlijk lopen hun wegen helemaal uit elkaar. Want terwijl Hij over zijn lijden 

en sterven spreekt, maken de leerlingen zich druk over wie de grootste is. Het 

zegt veel dat ze blijkbaar uit zichzelf al aanvoelen dat ze Hem beter buiten dat 

gesprek kunnen houden. Het is alsof ge over het sterfbed van een goede vriend 

heen ruzie zit te maken over wie straks, als hij dood is, zijn gouden horloge erft. 

Als Jezus hun vraagt waar ze mee bezig zijn, moeten de leerlingen het tot hun 

schaamte toegeven. Ook dat is een reden waarom ze Hem niet verstaan: hun 

gedachten zijn heel ergens anders. 

Bij heel menselijke dingen, dat wel, en van alle tijden. Want altijd en overal 

vergelijken mensen zichzelf met anderen. Het gaat dan over geld, schoonheid, 

macht, aanzien, succes, gezondheid, tegenslagen en noem maar op. Maar 

daardoor zitten we vaak op een heel andere golflengte als wat God ons probeert 

duidelijk te maken. Gevolg: wij begrijpen Hem niet en we krijgen de indruk dat 

Hij ons niet begrijpt. Als een goede leraar laat Jezus op dat moment hetgeen Hij 

gezegd heeft rusten, en haakt in op de discussie onder de apostelen door een 

kind in hun midden te zetten. 



Nu weet u allemaal: wie met kinderen omgaat, kan niet anders als zich op hun 

niveau plaatsen. Tegen een heel klein kindje kunnen we alleen maar lachen, een 

beetje brabbelen en lieve woordjes zeggen. Als het wat groter is zullen we de 

meest simpele woordjes moeten gebruiken die we kennen, en ze eindeloos 

herhalen tot het kind ze nazegt. Maar blijkbaar moeten we die houding ook 

hebben voor ieder ander waar we mee te maken krijgen: hou uzelf klein en 

eenvoudig. En ik zeg dat met nadruk omdat ik het wel eens anders meemaak, 

ook in de parochie. Niet iedereen is vies van egotripperij en haantjesgedrag, 

alleen maar om zelf meer in de aandacht te staan, om, net als bij de apostelen, de 

grootste te zijn. Weet dat zoiets de doodsteek is voor een parochie: nieuwe 

mensen gaan daarvoor op de vlucht. En terecht: een club met zo’n kinderachtig 

gedrag, daar zou ik zelf ook niet bij willen horen. 

Tot slot. Kinderen hebben nog een andere belangrijke eigenschap: ze hebben 

spontaan vertrouwen, met name in de zorg en de liefde van hun ouders. Ook dat 

stelt Jezus tot voorbeeld. Want wie op gelovig vlak niet wordt als een kind, dat 

wil zeggen vooral denkend vanuit het hart, die kan ook nooit echt begrijpen wie 

de Vader is over wie Jezus het zo vaak heeft. Amen. 

Johan Goris, pastoor 


