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Angst is een slechte raadgever. We zijn bang voor tirannen en dreigen juist 

daardoor voor hun grillen te bezwijken. Denk aan Chamberlain voor Hitler 

destijds. Denk ook aan hen die graag aan Poetin zouden willen toegeven, maar 

aan gangsters moeten we niet toegeven. Denk aan de grote bedrijven met hun 

megawinsten die dreigen uit het land te vertrekken als ze wat meer belasting 

moeten betalen. En denk aan die populisten en rechtsradicalen die ons angst 

aanjagen tegen alles wat niet in onze westerse kraam te pas komt. Ja, angst is een 

zéér slechte raadgever! 

In de eerste lezing is Adam bang. Bang voor God en hij verbergt zich. En waarom? 

Omdat hij door het eten van de verboden vrucht besef heeft gekregen van goed en 

kwaad. En hij zich schaamt voor God. Maar God roept: Adam waar ben je? Met 

andere woorden: hij hóeft zich niet te verbergen. Want al is hij zich nu bewust van 

het kwade en heeft daardoor het paradijs opgehouden te bestaan, hij hoeft niet aan 

het kwade vast te blijven zitten, want hij heeft ook besef dat het goede mogelijk 

is. Niet alles is dus verloren. 

Zo is het denk ik ook met ons. Ook wij hebben onze angsten; ook wij zijn ons 

bewust van het kwaad, ook in onszelf (want wij zíjn Adam en Eva!). En we 

hebben daarbij de neiging om dat kwaad te projecteren op anderen en ons zo voor 

God te verbergen. Maar dat moet niet! Juist als we ons bewust zijn van het kwade 

in onszelf kunnen we er wat aan doen, en dan helpt het als we weten dat we 

gelukkig ook tot veel goeds in staat zijn.  

Jezus wil ons daarop wijzen als Hij tot omstanders zegt, dat zijn familie bestaat 

uit alle mensen die de wil doen van zijn Vader in de hemel, dat wil gewoon 

zeggen: het goede doen. En dat overstijgt de eigen naaste familie (al moet je daar 

natuurlijk ook goed voor zorgen); en het overstijgt het “eigen volk eerst”. Want 

iedereen heeft recht op een goed leven, dus ook de mensen uit andere landen en 

culturen. Als we dat in de gaten houden zullen de populisten en Poetins en andere 

tirannen niet het laatste woord hebben. Als we dat in de gaten houden zal ook het 

kwaad in onszelf niet het laatste woord hebben. Dan geldt ook voor ons Paulus’ 

belofte van eeuwig leven: hier en nu, én over de dood heen. Amen. 
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